
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET VEERSE SCHEEPSTUIG 

NIEUWSBRIEF   

  

 

 

OPENBAAR OPTREDEN  

                       
Woensdag 20 augustus 2025 -Polderhuis,                               

Zuidstraat 154-156, Westkapelle.   Tijd 14:15-16-15 uur                    

  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 augustus 2025- Ter Reede                                          

Vredehoflaan 370, 4382 CJ Vlissingen. 

Tijd: 14.00 – 15.40 uur.  

Kaartverkoop bij Ter Reede   

 

            

 

 

Concertagenda voor de 

komende tijd 

VOORWOORD                                                                                             

Ah zomer: het seizoen van zonneschijn, zanderige tenen en 

eindeloze redenen om te lachen. Of je nu zonnestralen op het 

strand opzuigt, geniet van barbeques in de achtertuin of 

gewoon geniet van die langere, luie dagen. Er is alles aan de 

zomer dat het leven een beetje lichter maakt. 

Wat!! nog steeds niet beslist waar naar toe op vakantie?            

Nou de leden van Magna Carta weten het wel hoor.                                                                                                                                     

U kent ze niet? Luister maar.                                                         

 

 

                                                                                        

     

  

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

AUGUSTUS 2025 

 
Klik dan hier 

 IN DEZE NIEUWSBRIEF:                                                                                                               

 ● Afscheid van een vriend.         

●  Drie kleine dorpjes verscholen in het Zeeuwse landschap.      

       Vergeet u niet nog even in de agenda te kijken? 

https://www.veersescheepstuig.nl/
https://youtu.be/WwGjGADOvBg


 
IN MEMORIAM 

 

Jaap Huissen 

Op dinsdag 5 augustus bereikte ons het verdrietige bericht dat 

Jaap op 77-jarige leeftijd is overleden. 

Jaap was een gewaardeerd koorlid en een sympathieke zanger. 

Als het even kon, was hij op woensdagavond van de partij — 

vaak op geheel eigen wijze — om bij de tenoren zijn steentje 

bij te dragen. Zijn aanwezigheid was nooit onopgemerkt, en 

zijn stem evenmin. En in zijn hoedanigheid als bestuurslid  

heeft hij er voor gezorgd dat we nu in Lars een uitstekende 

geluidstechnicus hebben.  

Het Veerse Scheepstuig was een van zijn vele hobby’s. 

Daarnaast had hij een passie voor motorrijden, en was hij actief 

bij voetbalvereniging VV Kloetinge, waar hij zich inzette voor 

de onderhoudsploeg. En dan was er natuurlijk nog de 

tweemast zeilklipper AVONTUUR uit Goes — ook daar stak 

Jaap graag de handen uit de mouwen. 

Jaap was niet alleen betrokken bij het koor, maar ook bij talloze 

maatschappelijke initiatieven. Zo kon men op hem rekenen bij 

het Leger des Heils, de Voedselbank en als vrijwilliger bij 

Stichting Help Oekraïne. Kortom: Jaap was een sociaal mens, 

een doener, en iemand die altijd klaarstond. Als het even niet 

zo goed met je ging, was hij vaak een van de eersten die bij je 

op de stoep stond — zonder poespas, maar met oprechte 

aandacht. 

De laatste tijd had hij het zwaar met zijn gezondheid. In 

augustus vorig jaar werd hij getroffen door een herseninfarct, 

waardoor hij vaker verstek moest laten gaan dan hem lief was. 

Toch bleef hij betrokken: als het enigszins kon, zong hij mee — 

al was het maar een paar liedjes — of luisterde hij vanaf de 

zijlijn. 

Jaap was een man met een mening, en die hield hij niet altijd 

voor zich. Maar juist dat maakte hem tot wie hij was: oprecht, 

betrokken en eigenzinnig. Net toen we dachten dat het weer 

wat beter met hem ging, sloeg het noodlot opnieuw toe. 

Met dankbaarheid kijken wij terug op de tijd dat Jaap als 

tweede tenor deel uitmaakte van ons koor. Zijn stem zal 

verstommen, maar zijn aanwezigheid blijft nog lang naklinken.                                                                                           

            

 

 

  

 

 

Laatste couplet uit Calm is the sea   

Calm is the sea, The lights of heaven 

Are shining on its quiet breast: 

O troubled heart! The love eternal 

Looks down on thee, believe and rest, 

Looks down on thee, believe and rest.                                                                                                      

(Muziek : Heinrich Pfeil 1835 - 1899, Engelse 

woorden: John Guard) 

 

Laatste couplet van de Farewell Shanty 

When my days ae over, 

Haul away to Heaven, 

Haul away to Heaven, 

God be by my side. 

(Mervyn Vincent, een visser en zanger uit 

Cornwall,) 

 

Voor hen die hij heeft achtergelaten 

 

 

 

 

 
Klik dan hier 

https://youtu.be/G-KfK181jV4


                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Zomer in Zeeland: drie dorpen, één muzikaal avontuur 

In de winter zijn ze stil en ingetogen, maar zodra de zon zich laat zien, barsten ze uit hun 

voegen van leven: Kamperland, Meliskerke en Zoutelande. Drie pareltjes in het Zeeuwse 

landschap waar de toeristendagen al decennialang een begrip zijn. Met duizenden 

bezoekers per dag, kleurrijke markten en een bonte stoet aan artiesten, ambachtslieden en 

hobbyisten is het een feest voor jong en oud. 

En ja hoor, ook dit jaar was het Veerse Scheepstuig van de partij. Met onze shanty’s, 

zeemansverhalen en een flinke dosis enthousiasme gaven we acte de présence op de 

Zomermarkt van Kamperland, de braderie van Meliskerke én het folklorefeest in Zoutelande. 

Kamperland: zon, buffels en een zingend kruispunt 

Kamperland, dat gezellige dorpje vlak bij het strand, het Veerse Meer en de Oosterschelde, 

was onze eerste halte. Terwijl de zon vrolijk scheen (en onze haardossen genadeloos testte), 

bouwden onze materiaalmannen een podium op een strategische kruising. Na een wat 

stroef inzingen (Wouter had zijn strenge blik weer paraat), gingen we los. 

Onze vaste fans waren er weer (hulde voor hun uithoudingsvermogen!) en ook toeristen 

genoten zichtbaar. Een Duitse mevrouw filmde zelfs ons hele optreden—wie weet zijn we 

binnenkort beroemd in Beieren. Naast ons trad ook Ons Boeregoed op, in klederdracht van 

weleer, compleet met verhalen over het hoe en waarom van hun outfit. En wij? Wij zongen 

ons hart uit, onder het genot van limonade en gerstenat. Een dag met een gouden randje. 

Meliskerke: zingen onder een scheve toren 

Op 30 juli mochten we optreden in Meliskerke, het dorp met een kerktoren die 60 

centimeter uit het lood staat—hun eigen versie van Pisa! Meliskerke staat bekend om zijn 

ambachtelijke bedrijven, en dat past perfect bij ons koor: ambachtelijk, authentiek en een 

tikje eigenwijs. 

We stonden op een écht podium, midden op de sfeervolle braderie. Het publiek was 

enthousiast, de zon scheen, en zelfs een draaiorgel met een rijke geschiedenis kwam voorbij. 

Onze collega’s van het Bruinisser Visserskoor waren ook van de partij. Sommigen van ons 

bleven nog even hangen… of was dat vanwege het rijkelijk vloeiende gerstenat? 

Zoutelande: folklore, emotie en een vleugje Duitsland 

Op 7 augustus zongen we in het charmante kerkje van Zoutelande, tijdens de jaarlijkse 

Folkloredag. Een ingetogen maar warm publiek vulde de kerk. Een Duitse heer vroeg 

voorzichtig of hij en zijn vrouw welkom waren. Natuurlijk! En gratis toegang—dat spreekt ons 

Zeeuwen wel aan. 

Ze genoten zichtbaar, filmden ons optreden én kochten twee cd’s. Duitsland begint verdacht 

veel op een fanclub te lijken. Vanwege het overlijden van onze collega Jaap Huissen werd het 

programma aangepast. Bij “Calm is the Sea” en “The Last Shanty”, met prachtig vioolspel van 

Renée, hielden velen het niet droog 

In de pauze mengden we ons onder het publiek. Een groep Groningers verklaarde fan te zijn 

geworden. En ja, mevrouw, we kennen “De Woonboot”—maar die zat vandaag niet in het 

programma. En dan die andere mevrouw: “Die dirigent… wat een mooie man!” Wout, je bent 

gewaarschuwd. 

We sloten af met een dankwoord van de organisatie en een kort samenzijn in een 

nabijgelegen uitspanning. Helaas met beperkte openingstijd. Jammer jongens, volgende keer 

beter!  

Tot slot                                                                                                                                   

Drie dorpen, drie optredens, drie keer een warm welkom. We hebben gezongen, gelachen, 

herinneringen gemaakt en misschien zelfs een paar harten veroverd. Dank aan iedereen die 

erbij was, meezong, meegenoot of gewoon even bleef hangen. Op naar het volgende 

optreden. 

 
Deze Nieuwsbrief van het Veerse Scheepstuig werd gemaakt door Peter Smolders. 



 

Zomer in Zeeland: drie dorpen, één muzikaal avontuur 


