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BESLOTEN OPTREDEN                                                              

Zondagmiddag 7 december 2025                                                           

Heilige Hart Kerk in Moerbeke-Waas (België).                                                                                   

Tijd 15:00 tot 16:25 uur. 

 

Concertagenda voor de komende 

tijd 

VOORWOORD                                                                                             

Hoewel november officieel nog tot de herfst behoort, voelt het vaak al aan als 

winter. De bomen zijn kaal, de dagen kort, en het weer guur en koud. Niet gek 

dat sommige mensen zich wat somberder voelen in deze periode — een 

winterdip ligt op de loer. 

Ook de feestdagen in november dragen bij aan die melancholische sfeer. 

Allerheiligen, Allerzielen, en 11 november staan in het teken van herdenking: van 

dierbaren die we missen en van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Geen 

dagen waar je meteen vrolijk van wordt. 

Toch is november niet alleen maar grijs en grauw. In Nederland en België vieren 

we op 11 november ook Sint-Maarten, en het is de officiële aftrap van het 

carnavalsseizoen. Een lichtpuntje in de donkere dagen! 

En laten we de gezelligheid niet vergeten: knus bij het haardvuur met een goed 

boek, een mooie film of een warm lied. Een frisse wandeling door de natuur, 

gevolgd door een kop dampende chocolademelk of een kom heerlijke soep. 

November heeft ook z’n charme. 

Kortom: het is niet allemaal kommer en kwel. Soms moet je het licht gewoon zelf 

aansteken. 

 

 

 

                                                                                        

     

  

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

NOVEMBER 2025 

 IN DEZE NIEUWSBRIEF:                                                                                                              

● Terug naar Borssele                                                                                                                                       

● Een geschenk dat blijft                                                                                                                                   

● Zingend verbonden                                                                                                  

● Het 5de tenue                                                                                                                         

● Vernieuwing in de lucht                                                                                                               

 

       Vergeet u niet nog even in de agenda te kijken? 

 
          

Zaterdagmiddag 13 december  2025                  
Maria Kerk Dorpsplein 3, Nisse.                                             
Tijd 14:00 tot 16:00 uur. 

Zondag 23 november 2025 Dickens Wintermarkt 
Veere  (grasveld Markt of bij slecht weer in de 
Kleine Kerk).                                                                          
Tijd 14.15 uur tot 15.55uur. 

 ossemisse winterfestival 

https://www.veersescheepstuig.nl/
https://youtu.be/AxeQh_xZ1mU


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

TERUG NAAR BORSSELE- Een avond vol muziek en herinneringen 

Terug naar Borssele? Jazeker, voor mij wel! Het was alweer jaren geleden dat ik er was. 

Misschien bent u er nog nooit geweest, dus een korte introductie: Borssele is een ruim 

400 jaar oud dorp met een historische kern, omgeven door groen, landbouw en natuur. 

Het ligt aan de Westerschelde en grenst aan het Sloegebied, waar staalconstructies en 

windmolens de horizon domineren. 

Ons koor was uitgenodigd om op vrijdagavond 7 november een optreden te verzorgen 

in Dorpshuis Vijverzicht. Voor sommige nieuwe leden een spannende avond: hun al-

lereerste publieke optreden! Onderweg passeerden we het industriële landschap van 

Vlissingen-Oost, waarna we de polder in doken. In het pikkedonker, met de lichtjes van 

Borssele in zicht, kwamen herinneringen boven aan het strandje de Kaloot.                                  

Daar zochten we vroeger fossiele schelpen en haaientanden — pure nostalgie! 

Voor 1973 was Borssele voor velen onbekend. Dat veranderde toen men besloot vlak bij 

dat strandje een kerncentrale te bouwen. Die bracht de nodige reuring, vooral door pro-

testen van de anti-kernenergiebeweging. In 1987 escaleerde een vreedzame demonstra-

tie zelfs tot een veldslag tussen politie en de actiegroep “de autonomen”. 

Maar goed, terug naar het heden: we waren er bijna. Eindbestemming: het Plein., Even 

puzzelen waar te parkeren, maar de locatie was snel gevonden. Buiten werden we al 

feestelijk verwelkomd door een verlicht Vijverzicht. Gelukkig, we hadden het weer gered!  

Binnen wachtte een wirwar aan deuren, maar de opbouwploeg loodste ons soepel naar 

binnen. De zaal leek wat klein voor onze stevige bezetting én publiek, maar bleek geluk-

kig voorzien van enorme vouwdeuren. Opluchting! 

Het wachten was nu op de dirigent en het combo. Alles werd klaargezet, we zongen in, 

en... klaar voor de start! Een vriendelijke mevrouw die daar de scepter zwaaide zei: “Be-

gin maar wanneer jullie willen.” Ze opende de vouwdeuren — en daar was ineens een 

goed gevulde ruimte met bar en sfeervol verlichte tafeltjes. Intiem en gezellig! 

Bij het Veerse Scheepstuig geloven we dat een optreden méér is dan muziek. We nemen 

het publiek mee op een muzikale reis, interactief en met aandacht voor wie er zit. En daar 

zaten ze: die dames op leeftijd, die vroegen om Zeeuwse muziek. Helaas, dat zat er niet 

in. Maar met een glaasje advocaat en een royale toef slagroom genoten ze zichtbaar van 

de niet-Zeeuwse liedjes. 

Plots kwam iemand uit het publiek, nam de meest fitte dame mee, en zij probeerden zo 

Moritz én het publiek tot een dansje of een polonaise te verleiden. En ja hoor, toen zat de 

eerste helft van ons optreden er alweer op.                                                                                          

Tijd voor koffie, thee en een goed gesprek met het publiek. 

Dat is hét moment om contact te maken. Een enthousiaste mevrouw zei: “Jullie muziek 

doet wat met mensen. Soms gevoelig, dan weer vrolijk. Het past bij jullie koor.” Tijdens het 

zingen viel me een heer op die steeds op zijn horloge keek. Je denkt al snel: die vindt er 

niks aan. Maar nee hoor — hij was vergeten zijn pillen in te nemen en zat de timing te 

berekenen. Zo zie je maar! 

Er waren ook mensen die ons graag in hun zorginstelling wilden zien optreden. En dan is 

er natuurlijk altijd de ledenwerving. Ik sprak een enthousiaste meneer aan, maar zijn 

vrouw was me voor: “Dat zou hij wel willen, maar hij is zo doof als een kwartel.” Tja, dan 

houdt het op. 

 Gelaafd door koffie en thee begonnen we aan de tweede helft. Al zingend kregen we 

het idee dat het wel héél warm werd. Lag dat aan ons vurige enthousiasme? Nee hoor, 

de thermostaat stond op standje tropisch. Als beloning voor het enthousiaste publiek ga-

ven we een toegift en sloten af met “De klok van Arnemuiden”. En Jaap Vriens? Die liet 

zich weer niet onbetuigd. Moritz moest dekking zoeken om zijn gehoor te beschermen! 

Als afsluiting kregen we van de mevrouw-met-scepter nog een gratis verfrissing aange-

boden. Het publiek genoot, wij genoten, en onze kersverse collega’s hadden een fantasti-

sche avond. 

Juist dát maakt zingen zo mooi. 

Borssele? nooit van gehoord. 

Dorpshuis 'Vijverzicht' 

wachtend op de dirigent 

De after party 

De zaal loopt vol 

Verstopt achter de vouwdeur 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

EEN GESCHENK DAT BLIJFT 

Hoor de wind waait door de bomen, buiten is het koud. Dan weet je wel hoe 

laat het is: de feestdagen komen eraan. En al zijn we allang de kinderjaren 

ontgroeid, en al hebben we alles wat ons hartje begeert, toch komt dat kind 

in ons elk jaar weer even boven. Zeker wanneer de eerste chocoladeletters, 

Sinterklaaspoppen, pepernoten en taaimannen in de etalages verschijnen. 

Het is bijna tijd voor cadeautjes. 

Een chocoladeletter is zo op, een fles wijn is zo leeg.                                               

Maar sommige geschenken blijven. Zoals het cadeau dat Henk op 22 oktober 

ontving uit handen van Kees: een handgeschilderd portret. Kees? Ja, je weet 

wel — ons koorlid Kees Bruijnes, die zich in mei voorstelde in een artikel in 

onze nieuwsbrief. 

Het schilderij is niet alleen een sieraad aan de muur, maar ook een blijvende 

herinnering. Zo’n geschenk krijgt extra betekenis wanneer je iets weet over de 

maker: waar hij voor staat, welke technieken hij gebruikt, wat hem beweegt. 

Dat maakt het persoonlijk. Dat maakt het onvergetelijk. 

Een portret schilderen vraagt vakmanschap, geduld en passie. Tegenwoordig 

zie je veel digitale afbeeldingen, vaak gemaakt met kunstmatige intelligentie. 

Maar die missen — naar mijn gevoel — de persoonlijke toets van de 

kunstenaar. Kees vertelde dat het portret van Henk eigenlijk uit twee versies 

bestaat. De eerste opzet voldeed niet aan zijn verwachting. Dus: grondlaag 

erover, opnieuw beginnen. En zie daar het resultaat — alsof Henk zichzelf in 

de spiegel aankijkt. 

Wist je trouwens dat beeldende kunst en muziek elkaar vaak inspireren? 

Piet Mondriaan raakte gefascineerd door jazzmuziek. Die speelsheid bracht 

hem ertoe zijn zwarte lijnen los te laten en te werken met kleurvlakken. In zijn 

schilderij Broadway Boogie Woogie herken je het stratenpatroon van 

Manhattan, maar vooral ook het ritme van de jazz. 

En andersom gebeurt het ook. De songtekst van Vincent, geschreven en 

gezongen door Don McLean, is een van de meest geliefde muzikale 

portretten aller tijden. Daarin vangt hij de essentie van Van Goghs leven en 

werk — in woorden, klank en emotie. 

Of het nu een schilderij is of een lied, een geschenk raakt ons als het een 

verhaal draagt. En dat verhaal, dat blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 
          

Maar de vraag blijft. Was het echt de snor van Henk? Of  

was het de muziek uit deze film? die Kees de inspiratie 

gaf voor zijn schilderij? 

Broadway Boogie Woogie 

Sterrennacht boven de Rhône 

https://youtu.be/oxHnRfhDmrk
https://youtu.be/cf2OZ7QZPgk


 Vem Kan Segla Förutan Vind 

Soms komt een liedje onverwacht binnen. Niet alleen vanwege de melodie, 

maar omdat het herinneringen oproept aan momenten die je bijblijven — klein 

of groot, vrolijk of aangrijpend. In deze editie delen we zo’n verhaal. Over een 

Noors schip, een Vlissingse zomeravond, en een lied dat sindsdien een heel 

eigen betekenis kreeg. Niek Peters vertelt. 

“Soms is een lied meer dan een melodie. Voor mij is Vem Kan Segla Förutan 

Vind verbonden met een bijzondere zomeravond in 2004, vlakbij de 

Nollepunt. Daar vond een aanvaring plaats tussen de Noorse scoutingboot 

Mohawk II en een vissersboot. Twintig jonge opvarenden werden gelukkig 

veilig gered en tijdelijk opgevangen in Vlissingen — met hulp van talloze 

betrokkenen, van gemeentemedewerkers tot vrijwilligers. 

Het wrak van de Mohawk II werd onder de Wrakkenwet geplaatst. Multratug 

lichtte het schip en bracht het naar de kade bij de Scheldewerf in Vlissingen-

Oost. Daar werd het zorgvuldig leeggehaald en schoongemaakt — een klus 

die met toewijding werd uitgevoerd door medewerkers van de Scheldewerf en 

de Zeekadetten. 

Tijdens Small Sail 2004 keerden een aantal scouts terug naar Vlissingen, op 

uitnodiging. Jongeren die de aanvaring hadden meegemaakt stonden 

opnieuw aan wal, dit keer als gasten. Hun terugkeer was een moment van 

verbondenheid, herinnering en dankbaarheid. 

Een van de meest indrukwekkende momenten was het bezoek aan het wrak, 

dat inmiddels bij Scheldepoort aan de wal was gezet. Het was geen gewone 

activiteit—het was een stille, beladen ontmoeting met herinneringen die diep 

onder de huid kropen. 

Toen de scouts op het achterdek gingen zitten en Vem Kan Segla begonnen te 

zingen, hing er een stilte die alles zei. Want ja, misschien kun je zeilen zonder 

wind en roeien zonder spanen. Maar afscheid nemen van een vriend, van de 

Mohawk II, dat lukt niet zonder tranen. 

Toen ik het lied hoorde, moest ik even weg—een excuus zoeken in een van de 

containers. Niet omdat ik iets nodig had, maar omdat ik even ruimte nodig 

had voor wat zich vanbinnen afspeelde. 

Die avond, tijdens het Captainsdiner, vroeg ik de scouts of ze het lied opnieuw 

wilden zingen. Ze waren wat zenuwachtig, maar toen ze eenmaal op het 

podium stonden en de eerste tonen inzetten, zong de hele zaal mee.             

Het was alsof iedereen op dat moment hetzelfde voelde: het gemis, de 

dankbaarheid, de verbondenheid. 

Enkele maanden later vertrok de Mohawk II, veilig ingeklemd in een speciaal 

frame, terug naar Noorwegen. Maar het verhaal bleef hier. Bij het vertrek 

terug naar Noorwegen zongen Ies en ik Vem kan Segla in de sluis van 

Vlissingen. Maar het verhaal eindigde nog niet. 

Verleden jaar, precies twintig jaar later, kwam de Mohawk II terug naar 

Vlissingen. Een prachtige herdenking van wat toen gebeurd was—een 

moment waarin verleden en heden elkaar vonden. 

Liederen verbinden. Ze brengen ons samen in klank, maar ook in herinnering. 

Misschien heb jij ook zo’n lied dat je terugvoert naar een bijzonder moment — 

een ontmoeting, een afscheid, een onverwachte wending. Deel het gerust met 

ons. Want verhalen, net als muziek, worden mooier als je ze samen beleeft. 

Zingend verbonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          En zo klinkt dat. 

Niek Peeters en de herstelde Mohawk    

https://youtu.be/JYwdyQFn2Bc


 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 5de TENUE 

Koorkleding: stijlvol, saai of seizoensgebonden? 

Koorkleding — altijd goed voor een levendig gesprek en een stevige discussie. Want 

met wat je draagt, laat je zien dat je ergens bij hoort. En dat willen we natuurlijk 

allemaal, sociale wezens die we zijn. Zoveel mensen, zoveel smaken… maar wat heb je 

nou écht nodig om een harmonieus totaalplaatje neer te zetten én iedereen blij te 

maken met wat hij of zij draagt? 

Een uniforme stijl en kleur zorgt voor rust op het podium. Maar ja, zoals een trouwe 

fan laatst opmerkte: “Die kleding van jullie is wel wat saai hoor.” Ai. Daar sta je dan, 

strak in het gelid, zingend in stijl — maar blijkbaar net iets te ingetogen. 

Gelukkig beschikken we inmiddels over vier verschillende tenues. Variatie genoeg, zou 

je zeggen. En tussen ons gezegd en gezwegen: het ziet er niet naar uit dat we 

binnenkort een nieuwe garderobe krijgen. Maar… sinds ons jubileumoptreden vorig 

jaar in de Kleine Kerk in Veere zijn er toch wat subtiele verschuivingen zichtbaar. Denk 

bijvoorbeeld aan de rode kerstmannenmuts. Jazeker, u leest het goed. 

Niet ondenkbaar dat deze trend zich voortzet. Alles ten behoeve van de 

kerstoptredens natuurlijk. Er schijnt zelfs al een passessie te zijn geweest — fluisterend 

bevestigd in de wandelgangen. 

Voor het resultaat verwijs ik u graag naar de bijgevoegde sneak preview hiernaast. 

Of… was dit alles slechts een droom? Wie zal het zeggen. 

 Deze Nieuwsbrief van het Veerse Scheepstuig werd gemaakt door Peter Smolders. 

 

Vernieuwing in de lucht – Onze website krijgt een frisse wind 

Dat er iets aan het veranderen is, staat vast. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een 

gloednieuwe versie van onze website. En dat is geen overbodige luxe: een website is niet 

alleen een bron van informatie voor koorleden, maar ook ons visitekaartje voor het publiek. 

Er is kritisch gekeken naar uitstraling, functionaliteit, originaliteit, lay-out, berichtgeving én 

media. Want laten we eerlijk zijn: de foto’s en filmpjes waren al sinds mensenheugenis niet 

meer gewijzigd en schreeuwden om een update. 

Op de oude beelden zie je ons koor door de jaren heen als een stel keurig geklede heren 

(en dame). En hoewel het tenue blijft — geen paniek! — vonden we het tijd voor een frisse 

aanpak. Het enige wat je hoeft te doen? Je vaste denkpatronen loslaten. 

En dat is precies wat we hebben gedaan. We zijn uitgegaan van onze naam: Het Veerse 

Scheepstuig. Op de website staat immers dat deze naam voor tweeërlei uitleg vatbaar is — 

en dat biedt creatieve ruimte. 

Wat kun je dan verwachten? 

Samen hebben we de afgelopen maand de eerste stappen gezet met een serie fotoshoots 

op de Historische Scheepswerf C.A. Meerman in Arnemuiden. Een locatie die perfect past 

bij onze naam én onze uitstraling. 

Jouw stijl, jouw verhaal. Wat je draagt is meer dan alleen stof en vorm. Het is een manier 

om zonder woorden iets over jezelf te vertellen. Door te kiezen voor kleding die past bij 

jouw karakter, laat je zien waar je voor staat en waarin je je prettig voelt. Je hoeft geen ex-

treme stijl te hebben om je te onderscheiden. Als het bij je past, is het al krachtig genoeg. 

Zo hebben we portretten gemaakt waarop we laten zien wie wij zijn — ongeacht welk be-

roep we bekleden of bekleed hebben. De ambtenaar, arts, bakker, boer, burgemeester, le-

raar, slager, visser, handhaver van de wet… en nog veel meer. Wij zijn mensen met een uit-

straling én een passie. 

Een passie voor muziek. En voor samen muziek maken. 

 
          

Wordt dit het 5de tenue ? 

 outen schepen en ijzeren mannen ? 

 en zootje ongeregeld? 

Piraten van de zee ? 

https://youtu.be/jEOHq3QZ2NY

