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Concertagenda voor de
komende tijd
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VOORWOORD

Het is herfst, dat merk je aan alles om je heen: de temperatuur daalt, het
wordt nat, de dagen worden korter en in de ochtend staan we nog
steeds in het donker op. Het is een bijzondere overgangsperiode waarin
de natuur haar laatste pracht toont voordat de winter intreedt.

De bladeren veranderen in prachtige tinten rood, oranje en geel, en
hoewel het licht nog niet de warme gouden gloed van de herfst heeft
bereikt, is deze tijd op zich waardevol om bewust te beleven.

In plaats van te treuren dat de zomer voorbij is of te wachten op de
winter, kunnen we juist genieten van het unieke moment dat herfst ons
biedt.

De herfst is in veel talen zo mooi bezongen, en ik heb er één voor u

uitgezocht die dat mooi uitdrukt.
g

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

e Een jubileumfeestje

e Mossels in Vrouwenpolder
e Benefietconcert

e Rabo ClubSupport 2025

e The Wellerman

Vergeet u ook niet nog even in de agenda te kijken?



https://www.veersescheepstuig.nl/
https://youtu.be/RXM2xGqpc6Q

Als twee mensen echt willen,
en er beiden voor gaan
dan kan de liefde
echt lang bestaan.

Als beiden accepteren
dat niet alles alleen maar mooi
IS,
dan besef ze beide al snel dat
echte liefde dat juist is

Als beiden bereid blijven
om te knokken en te streven,
dan is de liefde sterk genoeg
om samen nog heel lang en

gelukkig te leven.

Loesje

lk denk dat ik wel weet hoe het zit.
U ook ? Voor de twijfelaars. Luister en kijk
maar mee.

-

60 jaar Jaap en Lia Vriens — Een feest om nooit te vergeten

Dat ons koor een uitstekende reputatie heeft, blijkt wel uit de vele
uitnodigingen die we ontvangen voor optredens. Soms zingen we in
een verzorgingshuis, soms in een feesttent, en af en toe... is er een
bijzonder optreden voor een van onze eigen leden bijvoorbeeld.

Zo'n speciaal moment was het 60-jarig huwelijksfeest van Jaap en Lia —
een mijlpaal die zij op zondag 31 augustus vierden in de kerk van
Biezelinge. En wij waren erbij!

Bij aankomst werden we warm
onthaald met koffie en een
feestelijk petitfour. Langzaam
vulde de pastorie zich met familie,
vrienden, koorleden en
muzikanten. De sfeer was
gemoedelijk en verwachtingsvol.

Na een korte introductie riep Moritz ons op om ons op te stellen, en daar
gingen we — vol enthousiasme! Natuurlijk zong Jaap mee, maar tot onze
vreugde zagen we ook Lia meedeinen en meezingen. Wat een prachtig
gezicht!

Ons repertoire was feestelijk en gevarieerd: van liederen over drank, mooie
vrouwen en verre reizen tot een medley van Nederlandse klassiekers. Terwijl we
zongen, vroeg je je wel stiekem af: waar zouden die twee elkaar ooit hebben
ontmoet? Aan de waterkant misschien? Of op een kade in muiden? Maar nee
— niets van dat alles. Ze waren al buurmeisje en buurjongetje toen de vonk
oversloeg. Zoals Lia het zelf zei: “We hadden gewoon goesting!”

Onze muzikanten speelden alsof ze auditie deden voor het Metropole Orkest —
het klonk als een klok (niet van Arnemuiden &) en het applaus was
oorverdovend. Na het laatste nummer genoten we nog van een drankje en
een hapje, en keerden voldaan huiswaarts.

Later hoorden we dat Jaap en Lia deze dag als onvergetelijk hadden ervaren.
Een dag om te koesteren — afgesloten met een schitterende zonsondergang.

Zeg, doen we het nog eens over bij hun 70-jarig jubileum?

Uw verslaggever ter plaatse Niek Peters.



https://youtu.be/0LHmevWVvpc

En wilt u iets meer weten over:
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Mosselfestijn in Vrouwenpolder — 2025-editie

Ook in 2025 werd er in Vrouwenpolder weer uitbundig gefeest tijdens
het jaarlijkse Mosselfestijn. In het hart van het dorp luidde men het
begin van het mosselseizoen in met een dag vol gezelligheid, muziek
en — uiteraard — verse Zeeuwse mosselen.

Of je nu een doorgewinterde mosselliethebber bent of gewoon komt
voor de sfeer: er was voor ieder wat lekkers te proeven én te beleven.

Traditiegetrouw begon het festijn met het hijsen van de vlag — het
officiéle startschot voor een dag vol vertier. De braderie was een
bonte verzameling van kraampjes, een modelbotententoonstelling, en
kinderplezier in de vorm van ponyrijden en springkussens.
Demonstraties zoals het blazen van glaskralen trokken nieuwsgierige
blikken. Kortom: vervelen was geen optie.

Maar laten we eerlijk zijn: het draaide natuurlijk om de mosselen. Punt.

Tijdens het opbouwen van ons podium in de grote tent genoten we
alvast van de vrolijke klanken van De Heroes uut Seroos — een band
die ooit begon als een spontane verjaardagsact in Serooskerke, maar
inmiddels is uitgegroeid tot een vaste vijfkoppige formatie. En na de
laatste tonen van Danny Vera's Roller Coaster waren weggestorven,
was het de beurt aan ons: Het Veerse Scheepstuig.

Volgens de organisatie lieten wij het publiek meevoeren op de golven
van muziek. Met rauwe zeemansstemmen — en geloof me, dat ‘rauwe’
kwam niet alleen door de stijl, ik was strontverkouden — en met
aanstekelijke liederen brachten we de zee tot leven. Onze eigen
interpretatie van De Mosselman viel bijzonder goed in de smaak.

Tijdens de pauze slenter ik altijd even door het publiek om wat sfeer
te proeven. Een dame — duidelijk afkomstig uit een ander deel van de
EU, gelet op haar accent - riep enthousiast: “Je wilt gewoon
meezingen en genieten!” En dat deed ze. Die mevrouw uit Groot-
Brittannié ging helemaal los.

Maar aan alles komt een eind, ook aan ons optreden. Gelukkig was de
kous daarmee nog lang niet af. Meteen daarna begon Peter Heyt zijn
act. Met zijn sfeervolle liedjes toverde hij al snel glimlachen op
gezichten. Zo'n optreden wil je niet alleen horen, maar beleven.



https://ap.lc/Rdxcg
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PETER HEYTMET OP D TERGROND HENK
VREEKE _MET ZIJN ENGEEBEWAARDER

En toen kwam Henk Vreeke, uitgenodigd door Peter, met zijn
vertolking van De Engelbewaarder. Dit keer zonder zijn bekende
engelenoutfit, maar het klonk er zeker niet minder om. Onze eigen
Renée kon natuurlijk niet achterblijven. Ze greep haar viool en
samen met Peter bracht ze Country Roads van John Denver naar een
hoger niveau. Letterlijk en figuurlijk.

En ook John kon zich als oud collega van Peter niet onbetuigd laten.
En samen speelden ze de sterren van de hemel.

En toen... de beloning: de mosselproeverij!
Ons panel bestond uit:

e Moritz, aspirant-mosseleter en voorzitter van dit panel (met
een indrukwekkende mosselhouding)

o Kees, een doorgewinterde liefhebber

e Kevin, onze connaisseur van alles wat veel en voedzaam is

Binnen no-time verorberde het trio een royale portie mosselen.
De voorzitter vatte het als volgt samen: “Na wat voorzichtig en
bedenkelijk kijken — ik had er op dat moment nog maar vier op —
ging ik later helemaal los. Ik genoot er écht van. Vooral met een
biertje erbij. Voorwaar een mooi resultaat!”

En dan nog een mosselanekdote die ik u niet wil onthouden...

Lang geleden was ik in Philippine — het gastronomisch paradijs voor
mosselliefhebbers. Je werd al aan de deur verwelkomd met een
bordje: Onbeperkt mossels eten. Dat beloofde wat. Maar ik kan u
verzekeren: één keer Moules-frites bestellen was meer dan genoeg.

Wat ik toen nog niet wist — en de nietsvermoedende
restauranthouder ook niet — was dat het rupsje-nooit-genoeg
syndroom daar ook toesloeg. Want wat bleek? Sommige gasten
leegden hun mosselpan stiekem onder de tafel in een zelf
meegebrachte tas. Thuis nog eens gratis genieten, moet men
gedacht hebben. Tja, voor sommigen zijn mosselen gewoon
onweerstaanbaar.




Ik hoop echt dat ze Als dat maar goed komt

van ons houden

Lekker en vooral
gratis






https://youtu.be/Qu1G2kfdy6A
https://ap.lc/SXTnt



https://youtu.be/jCxz9T1UeoM

