NIEUWSBRIEF

Concertagenda voor de
komende tijd

SEPTEMBER 2025

VOORWOORD

We zitten nog in de zomer, maar toch worden de dagen alweer
korter, loopt voor velen de vakantie op z'n einde en beginnen voor
sommige collega’s de werkmails weer binnen te stromen. Maar
laten we eerlijk zijn: We zijn nog niet klaar om die zomer los te
laten. Hou het gevoel nog even vast Nodig je vrienden en familie
uit voor een late zomerbarbecue. Met klassieke zomerse hits op de
achtergrond Of gewoon nog even genieten van de laatste
zonnestralen.

Summer of '69

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

e Einde van de zomertoer 2025 Westkapelle zing maar mee!
® Zomerzon, Zang en Zorg in Vlissingen



https://www.veersescheepstuig.nl/
https://youtu.be/h_QBkrIHjno

HET VEERSE SCHEEPSTUIG
vanaf 14.15 uur

DEMONSTRATIE HEIPLOEG
RONDRIT PAARDENTRAM

VLIEGERSHOW
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D'n Toren
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Op weg naar een beschutte plek

Einde van de Zomertoer 2025

Westkapelle zing maar mee!

Donderdag 21 augustus. Nog snel een boterham naar binnen werken
en dan: op pad! Dit keer niet naar een dorpje, maar naar een heus
stadje op de kop van Walcheren. Een stadje? Op de kop van
Walcheren? “Daar ligt toch alleen maar Westkapelle?” hoor ik u
denken.

Jawel hoor: Westkapelle is sinds 1223 officieel een stad, en daar zijn de
Westkappelaars maar wat trots op. Net als op hun (mogelijke)
Vikingroots en hun eigen dialect. En dat dialect ken ik maar al te goed,
want ik heb jaren met de jeugd van Wasschappel — zoals ze het zelf
noemen — de middelbare school in Middelburg doorlopen. Dat dit iets
langer duurde dan gepland lag overigens niet aan hen... ik was
destijds gewoon geen studiewonder.

Westkapelle is beroemd om zijn vuurtoren, het "Hoge Licht", en
natuurlijk de imposante zeedijk: een vijf kilometer lange basaltstenen
muur, hét symbool van Nederland in de strijd tegen het water.

Die ochtend had ik al gewerkt, dus enigszins gehaast vertrok ik
richting het optreden. En ja hoor, in gedachten verzonken nam ik een
verkeerde afslag en belandde in Poppendamme — een charmant
buurtschap waar ooit mijn schoonfamilie woonde. Nu vind je er een
imkerij met museum, waar je de bijen ijverig aan het werk kunt zien.

Via Sint-Jan ten Heere vervolgde ik mijn weg. Voor wie dat niet kent:
het is een historisch plekje waar nu nog slechts een monumentale
boerderij herinnert aan vervlogen tijden. Ooit stond daar een
buitenplaats voor de gegoede Middelburgers, maar die is helaas
verdwenen.

Aangekomen in Westkapelle moest ik me nog behendig langs de
toeristen manoeuvreren en een parkeerplek vinden. Bij de locatie van
ons optreden was het al een vrolijke boel — dat beloofde veel goeds!
De kledingcommissie had besloten: we zingen in het streepjes-shirt.
Met enige moeite trok ik mijn kiel uit, maar werd meteen spottend
aangekeken: “Wij hebben geen franjes aan ons shirt!” Bleek dat ik het
shirt binnenstebuiten had aangetrokken. Haastige spoed is zelden
goed... Snel een beschutte plek gezocht, shirt omgedraaid, en klaar
voor de show.
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Fans, toeristen en nog meer.

Daar stonden we dan, met onze rug tegen de zeedijk en voor ons een
terras vol fans en toeristen, genietend van een hapje en drankje. Ook

aanwezig: Ben Boer, een van onze eigen “Founding Fathers”. Voorafgaand
aan ons optreden kregen we een demonstratie van de Heiploeg —

gezang lieten ze zien hoe men vroeger funderingspalen in de dijk heide.
Gatdam

vroeger dijkwerkers en polderjongens met een ruige reputatie. Onder luid
Bonkig en stoer, net als het monument dat hen eert aan de Veerse

Ondertussen deelden enkele koorleden LEV-kaarten uit, zodat het
publiek kon meezingen met onze potpourri's. Na een warm welkom

gingen we iets later dan gepland van start. We zongen over de blanke

top der duinen (die we ter plaatse overigens niet zagen) en het vlakke
strand — of beter gezegd: de basaltstenen dijk.

Na een halfuurtje zingen waren de longen leeg en de dorst groot.
Gelukkig stonden er sympathieke dames klaar met verfrissingen. En

natuurlijk wil je weten: heeft het publiek genoten? Absoluut! Toeristen uit
alle windstreken, collega-Shanty zangers uit Veenendaal, en jawel — ook

uit Duitsland. Zelfs een buurman op het terras begon voorzichtig zijn
twijfels opzij te zetten... misschien zingt hij binnenkort met ons mee?

Na de pauze waagden enkele koorleden, waaronder “onze” Renée, zich

aan een demonstratie met de Heiploeg. Gelukkig hebben ze van muziek
meer verstand dan van heien. Daarna volgde het tweede deel van ons
programma, waarbij de Heiploeg enthousiast meezong. We zongen over

meeuwengekrijs (niet waar), vliegers op de wind (veel beter), en Kevin's
gitaar kreeg een nieuwe naam: Juanita.

Juanita hieB das Madchen Aus der

groBen fernen Welt. Und so nennt er

die Gitarre, Die erin den Armen. halt.

En toen was het tijd om afscheid te nemen. Merijn nam het woord... maar

ineens werd het stil. Hij stond voorovergebogen te praten tegen Renée'’s
viool. Tja, Merijn — maar daar is dat ene knopje op je microfoon voor!

Na afloop sprak een Westkappelaar me aan vanuit zijn opa-stoel: “Mooi

man, leuk optreden.” Ook de accordeoniste van het lokale koor liet weten
genoten te hebben. Kortom: een geslaagde dag, met muziek, humor en
een vleugje Vikingtrots.




Het atrium

Zeg Cees: Een tropentenue ?
Ons zul je niet horen hé wij
oud
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Vlissingen Zomerzon, Zang en Zorg

Zaterdag 23 augustus: een zonovergoten dag én de grande finale van onze
zomertoer. Het allerlaatste optreden vond plaats in Ter Reede in Vlissingen.

Woonzorgcentrum Ter Reede — zo werd mij verteld — is een uitgebreide locatie
met verpleeghuizen, een revalidatieafdeling, een hospice en een groot
woonzorgcentrum voor senioren. Het atrium is een echte ontmoetingsplek voor
bewoners én buurtgenoten. En precies daar zouden wij die middag gaan
zingen.

Met vooruitziende blik had de kledingcommissie ons in tropentenue gestoken.
Op het verzamelpunt bleek echter dat niet iedereen wist wat dat precies
inhield... Gelukkig was er genoeg goede wil én reservekleding, dus dat was snel
opgelost.

Een snelle blik in de aula leerde ons dat het publiek er zin in had. Ons optreden
stond gepland om 14:00 uur, maar vanaf 13:15 stroomden de eerste
enthousiastelingen al binnen. Als zij er zo naar uitkeken, konden wij natuurlijk
niet achterblijven!

Na het inzingen begon iedereen vol overgave aan het optreden. En ja hoor,
alsof Murphy zelf op de eerste rij zat: niet alles verliep volgens plan. Maar het
publiek bleef onverstoorbaar enthousiast — en dat is waar je het voor doet.

Het mooiste aan zo'n optreden is niet alleen het zingen, maar ook wat je om je
heen ziet gebeuren. Een bewoner zoefde voorbij in een scootmobiel, terwijl ze
een tweede in een rolstoel voorttrok — met zichtbaar plezier. En dan die meneer
helemaal vooraan, gezeten naast een echte fan. Af en toe leek hij bedwelmd
door onze muziek, om vervolgens weer vrolijk mee te bewegen. Muziek doet
wonderen.

Als klap op de vuurpijl sprong er aan het eind nog een jongeman op het
podium, bruisend van enthousiasme. k denk dat hij stiekem best had willen
meezingen.

Al met al: een optreden waar Peter de Smet tevreden over zou zijn geweest.
Peter de Smet? Wie? Hij is de relatief onbekende schrijver van drie boeken over
het leven in een verzorgingstehuis, met als hoofdfiguur Hendrik Groen. Een
aanrader voor wie houdt van humor, ontroering en het echte leven.
En dat was het want aan alles komt een eind dus ook aan deze
mooie zomer.

Klik hier en

luister
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https://youtu.be/oHvglC394XQ

