
 

 

 

 

 

 

 

 

  

HET VEERSE SCHEEPSTUIG 

December 2025                                                                                  
Tijd om langzaam                                                                                
vooruit te kijken                                                                                                                                    

en tijd om ook even                                                                                                      
terug te blikken 

Tijd om optimistisch                                                                  
gestemd te zijn                                                                                                                  
en tijd om een                                                                                     

brok weg te slikken 

Tijd om al het goede                                                                    
vast te houden                                                                                            

en tijd om het slechte                                                                                                    
te laten gaan 

Tijd om de drempel                                                                              
naar 2026 over te stappen                                                                         

en tijd om niet in 2025                                                                    
stil te blijven staan 

 

DECEMBER 2025 

December is bij uitstek de maand waarin we geconfronteerd 
worden met onze herinneringen. Kerstmis vroeger, en 
oliebollen zoals alleen je moeder ze kon bakken.                                                    
Het is nu eenmaal een heel speciale maand.                               

Maar misschien kunnen we  ook weer nieuwe herinneringen 
maken en tradities om in ere te houden.                                                                
Misschien kunnen we weer eens de schaatsen onderbinden?                                               
terwijl de koude lucht je wangen rood kleurt. Wie weet? Op 
diverse plaatsen in Zeeland poppen weer tijdelijke ijsbanen 
op, van kleine dorpspleinen tot in de steden waar de ijsbaan 
een centraal punt van winterse gezelligheid wordt.                             
En na het schaatsen is er niets beter dan samen opwarmen 
met een warme chocolademelk.                                                                

Alhoewel feestdagen leuk zijn, kan het ook zorgen voor 
stress, drukte, ergernissen en eenzame gevoelens. Wij 
denken ook aan dierbare koorleden en dierbare familie die 
ons ontvallen zijn. Zij zullen altijd in een warme herinnering 
bij ons blijven. We wensen iedereen hele fijne feestdagen, 
gevuld met lekker veel muziek en verbinding, en kijken 
ernaar uit u te verwelkomen op ons concert op 4 januari in 
het kerkje van Ellewoutsdijk. 

  

  

  

 

  

  

            

  

  

  

NIEUWSBRIEF   

 IN DEZE NIEUWSBRIEF:                                                                                                              
● Veere Wintermarkt                                                                                          
● Avond met partners                                                                                                                                             
● België                                                                                          
● Kanaalkoorts                                                                                                                                   
● Even voorstellen                                                                
● Nisse                                                                                        
● Zeemansliederen met Kerst ?                                      
● Mijn kerstverhaal 

      
Vergeet u ook niet nog even in de agenda te kijken? 

zondag 4 jan. 2026 Kerkje van Ellewoutsdijk                           
Tijd 14:30 tot 17:00 

Concertagenda voor de 

komende tijd 

https://www.veersescheepstuig.nl/
https://youtu.be/AMsYBLNMhgY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Kerstmarkt in Dickens-stijl, kou buiten, warmte binnen: 
chocolademelk in een kinderwagen en ons koor in topvorm. Een 
middag vol muziek, plezier en een vleugje humor – precies 
zoals Dickens het bedoeld zou hebben. 

December klopt alweer op de deur, en dat betekent feestdagen 
én kerstmarkten. Vandaag, zondag 23 november, mochten wij 
als Veerse Scheepstuig de wintermarkt in Dickens-stijl muzikaal 
opluisteren. 
Het weer leek even spelbreker, maar dankzij onze 
concertcoördinator en penningmeester stonden we niet te 
bibberen buiten, maar lekker warm in De Korenmaat. Een knus 
wijkcentrum dat ooit school en politiepost was – en nu ons 
podium. Van “stil zitten en leren” naar “staan en zingen”: 
vooruitgang noemen ze dat. 
Binnen was het passen en meten om ons koor in de 
huiskamerformaat-zaal te krijgen. Tijdens het inzingen zorgde 
het zwarte liedboekje voor zoveel afleiding dat de dirigent bijna 
spoorloos was. Gelukkig vonden we hem terug vóór de eerste 
noot. 

Buiten trotseerden deelnemers de kou in hoge hoeden en 
hoepeljurken, binnen brachten wij warmte en muziek. Het 
publiek genoot, een enkeling waagde zelfs een dansje. En als 
kers op de taart sloten we af met een spontane toegift: ons 
eigen arrangement van Bora Bora. 

Kortom: een middag vol sfeer, plezier en – jawel – warme 
chocolademelk uit een kinderwagen. Dickens zou er smakelijk 
om hebben gelachen. 

Een huiskamerconcert 

Een kinderwagen vol chocolademelk 

Verzoek om een laatste toegift 

Goed bezig Co 



 

 

          

  

 

 

 

            

 

 

 

 

     

   

  

  

  

  

  

  

De winter is onlosmakelijk verbonden met stamppot. 

Afgelopen woensdag, 26 november 2024, organiseerde 
het bestuur een culinair hoogtepunt in Het Akkoord: een 
onvergetelijk Stamppotbuffet!  
Wist u dat stamppot een rijke geschiedenis kent die 
teruggaat tot de 16e eeuw?  Toen werd het al gegeten 
door de boeren, die hun simpele ingrediënten moesten 
gebruiken om iets voedzaams op tafel te zetten. Het was 
een manier om restjes op te maken en toch een vullende 
maaltijd te bereiden.  
Door de jaren heen is stamppot geëvolueerd van een 
boerenmaaltijd naar een nationaal comfort food. Het wordt 
niet alleen meer gegeten tijdens koude winterdagen, maar 
ook tijdens feestelijke gelegenheden en 
familiebijeenkomsten. Het is een gerecht dat generaties 
met elkaar verbindt.  
Leden en partners kwamen samen voor een onvergetelijke 
avond vol heerlijke smaken en bruisende gezelligheid. 
En dit stamppotbuffet was een waar eerbetoon aan de 
traditionele Nederlandse keuken en een mooie afsluiter 
van een muzikaal 2025. Met een assortiment aan 
verrukkelijke stamppotgerechten die de harten en 
smaakpapillen veroverden. Boerenkool, hutspot, 
zuurkoolstamppot en zelfs aan procureur, spekjes, jus, 
gehaktballen  en worst is gedacht, vakkundig bereid en 
gepresenteerd.  
Oprechte dank aan alle aanwezigen die deze avond tot 
een succes hebben gemaakt. Jullie aanwezigheid heeft het 
stamppotbuffet omgetoverd tot een gezellig samenzijn dat 
de essentie van ons koor weerspiegelt. 

🌟 Voor het bijbehorend liedje drukt dit sterretje 

 

 

De eindbaas aan het woord. 

    Nog even luisteren allemaal. 

Wat zal er straks op tafel staan? 

En aanschuiven maar. 

https://youtu.be/JLuB0WZYP2A


 

  







https://youtu.be/YeUxLx2W_l4




https://youtu.be/VDjbUJxVw84
https://youtu.be/59oDMXAJGrY
https://youtu.be/zRONCzNl_Ks
https://youtu.be/GHZoGMvyanI
https://youtu.be/ZuuFZHi2SWI
https://youtu.be/Werkmnf-NJU
https://youtu.be/foh7Bu-Celg


https://youtu.be/2QW65Amj0vM
https://youtu.be/zgPvkmhS8-k
https://youtu.be/AMsYBLNMhgY
https://youtu.be/5I1rNuw8w9A
https://youtu.be/ofTfvNwHgXc

