
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zaterdag 7 februari 2026 Sint Jacobskerk 

Vlissingen. 

Tijd: 19.30 – 22.30 uur.  

De toegangsprijs is € 15,– per persoon en 

kom je met 2 dan is het € 25,– (voor twee).                                          

Ik wens jullie                                                                      

nieuwe avonturen, meer lichtheid, diepe verbondenheid met 

bijzondere mensen, oprecht plezier en kostbare momenten. 

Een jaar met duidelijke prioriteiten, minder ballast en een hart 

vol dankbaarheid.                                                                                         
Gelukkig nieuwjaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF:                                                                                                          
● Nieuwjaarsconcert in het kerkje van Ellisdiek                                        
● Even voorstellen                                                                        

● Terugblik                                                                                                     

● Shanties bij de vleet.                                                                      

● Auld Lang Syne                                                

                                                                                    

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Het Veerse Scheepstuig 

JANUARI 2026 

Concertagenda 

Wat is er te zien, horen en 

beleven in de komende periode 

 

NIEUWSBRIEF 

VERGEET U NIET OOK NOG EVEN BIJ DE AGENDA TE KIJKEN ?                                                                                                                                                                    

https://www.veersescheepstuig.nl/
https://youtu.be/3Uo0JAUWijM


 

  

  

 

 

 

 

 

                        

 

                                                                                  

Concert in Ellesdiek – een dag vol muziek, 

herinnering en… een vleermuis 

Afgelopen zondag 4 januari zongen we traditiegetrouw met ons koor in 

Ellewoutsdijk, dat dorpje in de meest zuidelijke punt van de Zak van 

Zuid Beveland, verscholen tussen de landerijen achter de dijk langs de 

Westerschelde. 

Daar staat op de fundamenten van de laatgotische dorpskerk het 

bekende Kerkje van Ellesdiek. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor 

oecumenische diensten en tal van dialectactiviteiten. En wie aan ’t 

Kerkje denkt, denkt automatisch aan de inmiddels overleden Engel 

Reinhoudt: stimulator, voorzitter en bezieler van de stichting die het 

kerkje als cultureel centrum beheert. 

In 2000 richtte hij er een centrum op voor levensbeschouwing, cultuur 

en vriendschap. Hij begreep als geen ander dat zingen in je moerstaal 

mensen raakt — muziekjes en teksten waarin je jezelf herkent. Zijn 

trots op zijn Zeeuwse roots klinkt door in al zijn werk, en daarom past 

zijn muziek zo goed in ’t Kerkje van Ellesdiek. Ook wij brachten deze 

middag een kleine hommage aan Engel Reinhoudt. 

Een warm welkom 

Bij binnenkomst zagen we zeker tien dames en heren rondlopen die 

alles regelden: koffie en thee klaarzetten, bezoekers verwelkomen, 

stoelen rechtzetten — een geoliede machine. 

Nadat we Kevin hadden afgeleverd bij het combo, waar hij zijn Juanita 

(zijn basgitaar) alvast ging stemmen, vertrokken wij naar het 

nabijgelegen van Hattum’uus om in te zingen. 

Het concert begint 

Ceremoniemeester Theo opende het concert met enkele 

mededelingen. Een aantal senioren was speciaal naar ’t Kerkje 

gebracht om het concert bij te wonen, en moest aan het einde van de 

dag weer “naer ’uus”. Op de vraag of er nog iemand thuisgebracht 

moest worden, bleek gelukkig dat iedereen goed terecht kon. 

Het concert begon. Het publiek was enthousiast, soms muisstil, en na 

elk nummer klonk een daverend applaus. Maar ook de lokale fauna liet 

zich niet onbetuigd. Kennelijk opgeschrikt door het applaus — of door 

ons gezang, wie zal het zeggen — fladderde hoog in de nok van de 

kerk een vleermuis heen en weer. Niet iedereen houdt van shanty’s, 

zullen we maar denken.                                                                             

En dan was er nog die vlieg die schaamteloos over de lessenaar 

paradeerde en telkens nét die letters bedekte die wij nodig hadden.     

Een extra uitdaging voor de zangers. 

Ellesdiekers en drop 

Na het eerste deel gingen we backstage. Onder het genot van een 

kopje koffie verscheen er een grote schaal met koeken: echte 

Ellesdiekers, gevuld met abrikozenjam en versierd met de vorm van 

het kerkje. 

Na afloop van het concert kregen we uit handen van Theo een riante 

zak drop mee naar huis. Daarna werd er onder het genot van een 

verfrissing nog gezellig nagepraat met publiek en vrijwilligers, die in 

ruime mate aanwezig waren. 

 

Inzingen in het van Hattum'uus 

De ceremoniemeester legt uit 

Het concert in uitvoering 

'n Bolus bie de koffie 

Gezellig even napraten 

https://youtu.be/ZRJpeH4Rn1E


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waait opnieuw een frisse bries door het Veerse 

Scheepstuig: een van onze nieuwere maten stelt zich voor.                                    

En niet zomaar iemand — een man die zijn hele leven al 

paraat stond bij brand, nood en andere ellende, maar nu 

met minstens zoveel toewijding zijn plek vindt tussen de 

bassen en de Zeeuwse gezelligheid.   

Hij dacht dat hij niet kon zingen… maar ja, dat dachten wij 

vroeger ook van sommige anderen, en kijk eens hoe dat is 

afgelopen.   

Maak kennis met Ton Klever die van vele markten thuis is 

—   en die inmiddels ontdekt heeft dat zingen óók een vak 

is dat je kunt leren. Gelukkig maar, want wij zijn blij dat hij 

aan boord is. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben ik… 

Ruim een jaar wonen Lida en ik met veel plezier in 

Vrouwenpolder. Zeeland was al meer dan twintig jaar 

ons vaste vakantieadres, en in 2022 besloten we 

eindelijk de stap te zetten richting “emigratie” — zoals 

mijn moeder het noemde. Ze dacht zelfs even dat we 

naar Nieuw-Zeeland gingen. 

Ik ben geboren in Benschop, vlak bij de grootste 

kerstboom van Nederland. Ons huis stond naast de 

brandweergarage, dus ik rolde al jong de 

brandweerwereld in. Via de jeugdbrandweer kwam ik 

in 1980 bij het korps. Toen een carrière bij de 

beroepsbrandweer niet lukte, werd ik in 1985 

verpleegkundige. Een prachtige tijd, waarin ik ook Lida 

ontmoette. Na jaren op de SEH en ambulance kreeg ik 

in 1994 alsnog de kans om fulltime bij de brandweer te 

werken. Ik werkte bij verschillende korpsen en werd 

uiteindelijk gemeentelijk commandant. Sinds 2010 ben 

ik verbonden aan de Veiligheidsregio Utrecht. 

De laatste jaren was ik verantwoordelijk voor zo’n 

honderd piketmedewerkers en hun vakbekwaamheid. 

Eind vorig jaar stopte ik, na 45 jaar, met mijn uitruk- en 

piketfunctie — hier in Zeeland als leider CoPI/HOvD. 

Woensdag is mijn vaste werkdag in Utrecht, wat soms 

botst met de repetities, maar als alles meezit ga ik 

deze zomer met pre-pensioen. 

Tijd genoeg straks: ik werk parttime als 

afscheidsfotograaf, volleybal in Seroos, wandel graag 

en kook met plezier. Onze twee zoons wonen in Lopik 

en Den Haag. We voelen ons helemaal thuis in 

Zeeland; Lida werkt bij Cup of Thea en we zijn actief bij 

verschillende verenigingen. Het integreren gaat prima. 

Waarom het Veerse Scheepstuig?  

Tijdens onze nieuwjaarsborrel vroeg Joop (van 

Goudswaard) of het shantykoor niets voor mij was. 

Mijn eerste reactie: “Nee joh, ik kan niet zingen.” Mijn 

familie is muzikaal, maar ik viel daar altijd buiten. 

Muziek luisteren deed ik graag, zingen was nooit mijn 

ding — de brandweer wel. 

Toch ging ik in februari met Joop mee. Ik werd meteen 

geraakt door de mooie zang, de muzikale begeleiding 

en vooral de hartelijkheid. De taakverdeling viel me op, 

en voor ik het wist had ik een stapel dure cd’s in mijn 

handen. De derde helft was minstens zo gezellig, en 

de saamhorigheid deed me denken aan de vrijwillige 

brandweer. Wat me over de streep trok: zingen kun je 

leren. Met zanglessen in Middelburg en extra hulp van 

de bassen (met dank aan Renée) ga ik vooruit. Ik 

geniet enorm van het zingen; het geeft me energie en 

plezier. Ik hoop nog vele mooie jaren mee te zingen bij 

het Veerse Scheepstuig. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl de feestdagen alweer achter ons liggen, is het voor het Veerse 

Scheepstuig een mooi moment om even terug te kijken op het 

afgelopen jaar. En wat voor jaar het was. We mochten zo’n twintig 

optredens verzorgen, verspreid door heel Zeeland en zelfs daarbuiten. 

Van zorgcentra tot culturele instellingen, van zomer- en wintermarkten 

tot mosselfeesten — overal klonk ons geluid. We gaven een 

Promsconcert, een benefietconcert, waren te gast op het Shanty 

Festival in Woerden en mochten dit jaar zelfs op uitnodiging naar 

België. 

Het is goed om af en toe stil te staan bij wat muziek eigenlijk met ons 

doet. In een tijd waarin verbondenheid steeds belangrijker wordt, 

brengt muziek ons samen. Ze laat ons even uit ons hoofd stappen en 

naar ons hart luisteren. Samen zingen is meer dan noten treffen; het is 

elkaar vinden in één adem, één trilling, één gedeelde ervaring. 

Bij het Veerse Scheepstuig staat samenwerking dan ook centraal. In 

het koor zingen we samen — maar juist doordat iedereen zijn eigen 

partij en kleur meebrengt, ontstaat die energie waar we als koorleden 

telkens weer zo van genieten. En die samenwerking reikt verder dan 

alleen het koor. Ook met ons publiek en de lokale gemeenschap voelen 

we een sterke band. 

Zo verleenden we zondag 4 januari weer onze medewerking aan een 

sfeervolle muzikale middag in winterse sferen in het kerkje van 

Ellewoutsdijk. De stemming zat er goed in, en dat voelde je in alles. En 

alsof dat nog niet genoeg is, bereiden we ons momenteel voor op een 

bijzonder optreden in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, samen met het 

mannenensemble Lezzom. Noteer dus alvast zaterdagavond 7 februari 

in je agenda. 

Een concert is voor ons altijd meer dan een optreden. Het is een kans 

om de band met ons publiek te versterken en te laten zien wat er 

mogelijk is wanneer mensen samenkomen. De muziek die we maken, 

het plezier dat we uitstralen en de manier waarop we samenwerken, 

vormen samen een beleving die niet alleen de oren, maar zeker ook 

het hart raakt.                                                                                                  

En laten we ook in het nieuwe jaar blijven zingen wat woorden soms 

niet kunnen zeggen.                                                                                                                           

  

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is ook te vinden 

op www.veersescheepstuig.nl 

Deze nieuwsbrief van het Veerse Scheepstuig werd gemaakt door Peter Smolders . 

Auld Lang Syne en de stille revolutie van Oud & Nieuw 

Met oud en nieuw merkte ik om me heen een opvallende nieuwe 

trend: gewoon lekker thuisblijven met je hond of kat. Geen 

vuurwerkstress, geen lallende menigten, geen kater op 1 januari. 

Gewoon knus op de bank, een muziekje erbij waar je huisdier blij van 

wordt. En dat muziekje? Natuurlijk Auld Lang Syne. 

Terwijl in grote delen van het land de jaarwisseling steeds onrustiger 

en soms zelfs agressief verloopt, ontstaat er tegelijkertijd een zachte 

tegenbeweging. Steeds meer mensen kiezen voor rust, warmte en 

veiligheid binnenshuis.En terwijl buiten de chaos soms hoog oplaait, 

gebeurt er binnen iets heel anders: een kleine, stille revolutie met een 

kop thee en een tevreden huisdier aan je voeten. 

Auld Lang Syne is zo’n tijdloos lied dat wereldwijd klinkt zodra de klok 

middernacht slaat. Maar wat maakt dit lied zó verbonden met het 

nieuwe jaar? Het is oorspronkelijk een gedicht van de Schotse dichter 

Robert Burns. De titel betekent zoiets als “lang geleden” of “vervlogen 

tijden”.Burns schreef de tekst op uit de mond van een Schotse man en 

bewerkte die in de stijl van oude balladen. Het lied gaat over oude 

vrienden die samen herinneringen ophalen aan avonturen van vroeger 

— nergens wordt Oud & Nieuw genoemd. Toch groeide het in 

Schotland uit tot hét lied van Hogmanay, de jaarwisseling. 

Traditioneel staan de zangers in een kring: eerst hand in hand, daarna 

met de armen in elkaar gehaakt, en uiteindelijk beweegt de hele kring 

naar binnen en naar buiten. Het melancholische karakter maakt het 

ook geschikt als afscheidslied, een moment om samen terug te kijken 

op wat was — liefst met een goed glas in de hand. 

Misschien is dat wel waarom Auld Lang Syne juist nu zo raakt: een 

moment van rust en verbondenheid in een jaarwisseling die voor velen 

allesbehalve rustig is. 

Als de feestdagen verstommen 

De Sint is weer naar Spanje, de kalkoenen zijn verorberd en de 

cadeautjes uitgepakt. De lichtjes en versieringen zijn opgeborgen, de 

kerstboom is door de gemeentelijke reinigingsdienst opgehaald… en 

ineens oogt het huis weer opvallend rustig. En ja, zelfs de laatste 

oliebollen hebben het veld geruimd. 

Kortom: de feestdagen liggen achter ons. De vakanties laten nog even 

op zich wachten en de goede voornemens? Sommigen koesteren ze 

nog, anderen hebben ze alweer vriendelijk laten gaan — het leven is 

tenslotte al druk genoeg. Wat wél prettig is: de eindeloze stroom 

kerstdeuntjes is verstomd. Natuurlijk horen de klassiekers erbij, maar 

na een paar weken non stop belgerinkel is een beetje stilte ook wel 

weer welkom. 

En over muziek gesproken… 

Bent u lid van een shantykoor, of luistert u graag naar 

zeemansliederen? Dan is er iets moois om naar uit te kijken.Radio 

Schiedam zendt elke zaterdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur het 

programma “Shanties bij de Vleet” uit — een warm uurtje vol shanty’s 

en verhalen van zee en haven. 

Meeluisteren kan via www.shantiesbijdevleet.nl. Klik op luisteren en 

u vindt meteen de uitzendtijden op andere stations. 

Voor de liefhebbers: veel luisterplezier. 

En wie weet, misschien klinkt het huis dan toch weer net een beetje 

minder stil. 

  

Auld Lang Syne 

Shanties bij de vleet 

https://youtu.be/sXNMKtzYrHs

